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Sluitingsdatum voor kopij:

20 november 2019

In principe kan van deze datum
NIET worden afgeweken, dus houdt

er rekening mee.

De redactie is: Wendy da Silva,
ycenl.redactie@gmail.com

Alle gegevens in dit blad zijn zorgvuldig
vergaard. De redactie kan echter geen
verantwoording nemen voor tussentijdse
wijzigingen in gegevens, onjuistheden in
de informatie, alsmede zet- en/of druk-
fouten en uit deze informarie voort-
vloeiende contacten en overeenkomsten
tussen de lezers van dit blad en de daarin
vermelde instanties en/of personen.

VAN HET BESTUUR

Beste leden,

Helaas is de nieuwsbrief van september niet doorgegaan
wegens gebrek aan kopij. Gelukkig was de nationale rally
in Zieuwent wel doorgegaan met medewerking van de
evenementencommissie en Huub, die voor het vervoer
zorgde van de tenten en andere spullen. Het was een
bijzonder weekend.

De Himalayareis met 5 leden van YCCNL was een
fantastische reis waarvan Ronny en Jaap prachtige
filmpjes op You Tube hebben gezet.

Ritten van de Road Rats werden via Facebook en Wattsapp
aangekondigd en werden goed bezocht.

De goedgekeurde verslagen van het bestuur staan op het
forum van de website van YCCNL.

Alle reden dus voor de leden om zich te verdiepen in alle
mogelijkheden die internet biedt. Hiermee zullen we in
de toekomst alle berichtgeving via internet verspreiden en
het magazine alleen uitbrengen in december met daarin
de agenda voor het volgend jaar.

Tot ziens in 2019 met de nieuwjaarsbijeenkomst op

6 januari en Algemene Ledenvergadering op 7 april.

Namens het bestuur,
Hans van den Bosch
Voorzitter YCCNL

VAN DE REDACTIE...

2018 zit er al weer bijna op. Velen van ons hebben weer
een fantastisch motorseizoen achter de rug met mooie
ritten, rally’s en vakanties. Geniet van deze kleurrijke
uitgave van het clubblad vol met foto’s van mooie trips.
Namens het bestuur en alle andere vrijwilligers binnen
de club wens ik iedereen hele fijne feestdagen en zie jullie
graag tijdens de nieuwjaarsreceptie!!

Wendy da Silva
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XV950R-BOLT

Dat is ook een Yamaha.
Hij is er al een tjdje
en verder impor-
teren ze hem
niet meer.
Waarom niet?
Omdat het
onzinnige
Brussels genoot-
schap bepaalde
dat aan de
nieuwste emissie-
eisen niet werd
voldaan. Hetzelfde lot trof
de op hetzelfde blok gebaseerde Scrambler 9)0
En toch vond/vind ik het een erg aantrekkelijke
motorfiets. Zolang er een kenteken op zit mag je
er mee rijden, dus als je er (al of niet in een mortor-
zaak) eentje ziet staan, is die al voorzien van een
kenteken. En dan de twijfel natuurlijk. OK, hij is
mooi, maar moet je er dan zo nodig nog eentje bij
hebben? Nee, erbij is niet handig. De garage is al
zo vol. Eentje inruilen dan? Nou, dat is een optie,
maar welke dan? De Virago of de Honda? En hoe
lang denk je dat je nog motor rijde? Je bent ook de
jongste niet meer! Zowel de Virago als de Honda
houdt het nog best 10 jaar vol!

En zo maalde het maar door mijn kop. Je moet
een keer tevreden zijn. Er mankeert toch niks aan
die twee fietsen? Nee, dat niet. Die Honda had
nog nooit iets gemankeerd en de Virago, ja, die
wel, maar de kinderziektes zijn er nu wel uit zou
ik zeggen. Pas nog een rugleuning voor aange-
schaft. Rijdr als een tierelier. Maar het gepicker
hield maar niet op. Even rondneuzen op internet.
Er staan er best nog wat te koop, ook bij diverse
motorzaken. Vaak van die exemplaren met erg
weinig kilometers; van die presentie-exemplaren zal
ik maar zeggen. Er stond een hele leuke ergens in
Apeldoorn. Al voorzien van sissybar en zijtassen en
een scherm. Daar heb ik weken naar zitten kijken.
En iedere keer dacht ik weer: “doe nou nog eens
iets van de prijs af”, maar dat gebeurde niet. En
ineens was hij weg. Verkocht. Verd... Toen wist ik
het. Zie je wel. Eigenlijk wil je het gewoon. Dus ik
gaf toe aan mijn twijfelend verlangen en vanaf dat
moment ging ik wat serieuzer rondkijken. Al gauw
kwam ik tot de ontdekking dat Noord-Nederland
(alles boven de onderkant van het [Jsselmeer) me
te ver weg was. En ineens was daar een aanbieding

bij Motoport in Goes. Redelijk geprijsd voor die
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paar kilometer en ze hadden er een ander zadeltje

opgezet, maar het oorspronkelijke zadel hadden ze
nog. Ze waren best bereid iets in te ruilen. Daar
ging ik weer. Welke dan? Ik stuurde ze een foto
van de Virago (ja, heus) en die vonden ze wel

erg mooi, maar ze boden niet meer dan € 1750.
Dat vond ik te weinig. Of ze dan niet iets van die
XV950 af konden doen. Nou, dan moest ik maar
eens langskomen, dan viel daar over te praten. Tk
plande dus een bezoekje voor een proefrit en een
dag later kreeg ik een mailge dat er nog iemand
een proefritje kwam maken, dus of ik mijn tele-
foonnummer wou geven, dan konden ze me bellen
als hij al verkocht was. Nou, ze hebben niet gebeld,
maar wel gemaild. Hij was al weg. Of ik misschien
in iets anders geinteresseerd was. Nee dus. Verder
kijken. Overigens was ik er door dit gedoe achter
gekomen dar ik de Virago toch niet zomaar wilde
laten gaan.

Toen kwam er eentje in beeld in Apeldoorn. Zo'n
beetje op de grens tot waar ik bereid was naar toe
te gaan. Weer startte ik een emailuitwisseling en
dit keer bood ik de Honda als inruiler aan. Was
helemaal geen probleem, ik was van harte welkom
voor een proefrit en als die goed zou uitpakken en
ik nam alles mee voor de omruil/overdracht dan
zouden we wel zien.

De dag daarna was het nou niet bepaald goed
weer. Niet dat het regende, maar het woei. Of
waaide. Mag allebei volgens de neerlandici. En
volgens mij deden ze het ook allebei want er stond
minimaal een windkracht 7 a 8. Heen, op de
Honda, was dat niet zo'n probleem, want ik had
het schuin achter. In Apeldoorn aangekomen
zag ik de XV al staan. Na een kopje koffie
werd die naar buiten gerold en er werd
me een route gewezen waarmee ik een

en ander kon uittesten. Was wel even
wennen hoor. Je zit heel raar op dat ding.
Nou ja, raar, heel anders dan op een Virago.
Je leunt min of meer iets naar voren (anders

kan ik niet bij stuur) maar ik kreeg geen last van
mijn rug. Het blok was gretig en soepel tegelijk.
Hert schakelen ging niet onhoorbaar maar wel soe-
pel en trefzeker. Tk miste alleen een zesde versnel-
ling, want je zit zo in zijn 5 en dan rij je pas, eh,
toch al 80! Gaat dus ongemerke best vlot. Sturen
ging ook prima en al gauw was ik weer terug bij
de motorzaak. Ik was tevreden. De verkoper kwam
nu mee kijken naar de Honda die ik gisteren voor
het eerst van zijn leven had schoongemaakt. Hij
bood in eerste instantie 3500. Dat dachr ik nier.
Toen deed hij er 250 bij. Toen legde ik hem uit dac
die dingen van dat bouwjaar en die kilometers op
internet voor minstens 5000 werden aangeboden!
Ja, zei hij, maar of ze dat er ook voor krijgen staat
er niet bij. Logisch. En hij vervolgde dat hij hem
in ieder geval voor 4500 te koop zou zetten en er
moest dan eerst nog een beurtje overheen en hij
wilde ook nog wat verdienen. Toch bleef ik het
weinig vinden. Dan zet je hem toch te koop voor
4750, opperde ik nog. Uiteindelijk kreeg ik 4000
en daarmee was ik tevreden. Van de XV ging ook
nog iets af en ik begon de steun van de TomTom
er af te schroeven terwijl hij het papierwerk in orde
ging maken. Op dat moment realiseerde ik me

dat ik een rugzakje mee had moeten nemen. Die
TomTom-standaard is best nog een dingetje. Dat
stop je niet zomaar even in een zak van een motor-
jack. Dus moest de standaard ook nog in onderde-
len uit elkaar. Dan kon ik het verdeeld over diverse

zakken net kwijt.

- www.yccnl.nl -



Nadar de formaliteiten waren afgewikkeld kon ik
op pad. Zonder TomTom dit keer. Dar is wennen!

Ik werd gewezen hoe ik op de dichtst bij zijnde
snelweg kon komen en daar stonden borden, dus
het moest lukken. Eenmaal op die grote weg begon
het. Tk moest met het verkeer mee, dus minimaal
110 km of zo en ik had een herfststormwind tegen.
Pas tegen! Er zat dan wel cen ruitje op dat ding,
heel mooi, maar daarmee hadden we de positieve
kanten van dart dingetje wel gehad.

De druk op de borst werd dan wel afgevangen,
maar die op jet hoofd was van alle kanten over-
vloedig aanwezig. Dat was ik niet gewend. Niet

dat de Virago nou zo'n grote ruit heeft, maar

die komt wel een stuk hoger! Mijn helm rukte

alle kanten op. Pas toen ik Gorkum voorbij was
kwam ik op het idee om eens te stoppen om die
helm zo strak mogelijk aan te trekken. Dat hielp
wel degelijk. Het geruk bleef, maar de helm bleef
beter op zijn plek. Tk was blij dar ik uiteindelijk
thuis was. Garagedeur open en naar binnen met
dat ding. Een middenbok zit er niet op, dus dan

maar de jiffy. Zo lijke hij een stuk kleiner dan die

Honda. Die was natuurlijk ook hoger. Zo, die staat
er eindelijk. Nu naar binnen en even bijkomen.

En alvast vooruirt kijken, want zo kan hij natuurlijk
niet blijven. Er moet van alles op en aan. Daarover

later meer.

Ton 77‘07717716’/6’72

BIGTWIN MOTORBEURS IN EXPO HOUTEN

Op 1 november gingen we (Hans en Huub)
met 2 motoren in de aanhangwagen naar
Schoonhoven om spullen bij Arie op te halen
voor de motorbeurs in Houten.

Op deze motorbeurs werden we uitgenodigd om
gratis een stand in te richten en te bemannen.
Alleen de polsbanden moesten betaald worden.
Jaap, Willy en Luc waren daar ook aanwezig om
te helpen met de stand opbouw. De stand stond
op een afdeling van andere motorclubs. Vlakbij
was er ook een stand van een Royal Enfield
dealer met allerlei modellen. Interessant als je er

3 weken mee hebt gereden. Verder veel custom
bikes van allerlei merken, muziek en show. Er
was ook een verkiezing van de mooiste motoren
in diverse klassen.

Het was een gezellige beurs met wat aanloop van
geinteresseerden en helaas maar 2 clubleden.

Dank aan Huub en de standbemanning Luc en
Willy en Jaap. We hopen er volgend jaar weer

te staan.

Hans van den Bosch
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WE SEE YOU AT THE
INTERNATIONAL RALLY

GERMANY 2019

07.06. - 09.06.2018
PENTECOST WEEKEND
- Entrance: 65,- € (incl. camping, 2x breakfast, 2x dinner)

- Early arrival: 06.06. 20,- € (extra incl, camping, dinner + breakfast)
- Late departure: 10.06. 20,- € (extra incl, camping, dinner + breakfast)

- 30 ready tents for max. 6 persons to rent
- Low prices for beer and food
- Pool area

The same location like 2014: Distaa;z :;tgoegll('%
Zeltlagerplatz Stolle Helsinki 1927 km
Auf der Stolle 1 Stockholm 1232 km
37124 Rosdorf Oslo 1073 iam
Germany

hosted by

London 829 km
Kopenhagen 588 km
Brussel 476 km
Amsterdam 445 km

3 DAYS WITH FRIENDS, BIKES AND FUN
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Een aantal jaar terug hebben Ton vd C, Nuno en

ik besloten om naar India af te reizen om daar op
de allerhoogste begaanbare pas met een motor te
rijden. Het idee was er, nu nog de uitvoering. Een
reisorganisatie werd bij dit idee gezocht, informatie-
bijeenkomsten werden bezocht, andere leden
werden besmet met dit virus en een mooie groep
werd geformeerd. Een groep motorliethebbers

die de uitdaging aandurfde om zichzelf mogelijk
mentaal en fysiek tegen te komen gedurende deze
reis. De laatste voorbereidingen werden getroffen,
paspoort, visum, inentingen en de allerlaatste
spullen werden gekocht. Ideeén over sd-kaartjes,
cameras en kleding werden uitgewisseld en op
elkaar afgestemd.

En toen was het moment daar. Het werd tijd om
de spullen in te pakken. Alle spullen die Nuno en
ik mee moesten nemen werden uitgestald op de
logeerkamer zodat we de tassen zorgvuldig konden
inpakken. We moesten veel meenemen in relatief
kleine tassen dus dit was al de eerste uitdaging die
wij tegenkwamen. 1 tas was al ingepakt en een
koffiepauze werd door ons ingelast. Een koffie-
pauze die ons leven op de kop zette en een dikke
zwarte streep door onze droomreis trok. Een
telefoontje uit Portugal ontnam ons de adem en
resulteerde dat 30-8 voor altjd in ons geheugen

blijft staan. Het telefoontje wenste ons niet een

fijne vakantie maar berichtte ons dat onze (schoon)
vader plotseling was overleden. Er was nu geen
moment te verliezen en de knop moest omgezet
worden. Tickets naar Portugal werden geboekt, een
andere koffer werd ingepakt en nadat de kinderen
en mijn schoonzus waren gearriveerd begaven wij
ons naar het vliegveld om naar Portugal te vliegen
om daar alles te regelen. De reisgroep werd gein-
formeerd over onze afwezigheid en het reisschema
van Meta moest omgezet worden want zij zou
vanuit Goirle met ons naar Schiphol reizen maar
gelukkig kon zij ook bij Rinze terecht. Na een
week te zijn geleefd in Portugal kwamen wij
uitgeput terug in Nederland en besloten al snel
dat wij er echt tussenuit wilden. We hebben nog
geprobeerd aan te haken bij de groep, die inmid-
dels al een week in India rondreden, maar helaas
lukte dit niet. Maar motorvrienden zouden geen
motorvrienden zijn als er uit onverwachte hoek
niet iets moois kwam. Star Riders Portugal (SRP)
delegatie Madeira, hadden ons al eerder uitge-
nodigd om Madeira te bezocken. Wij besloten
gebruik te maken van dat aanbod en vertrokken
voor een week naar Madeira.

Madeira, ook wel het bloemeneiland genoemd,
is een waar paradijs voor motorrijders. Een klein
eiland wat hemelsbreed ongeveer 25 km lang is van
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noord naar zuid en waar je minimaal 2 uur mee
bezig bent om dit traject te rijden. Wij hadden
een huisje gehuurd weg van de drukee. We wilden
bijkomen van een hectische week, stil staan bij
het verlies van pa maar voor mij ook stilstaan bij
het verlies van mijn droomreis. We hebben veel
gezien deze week, genoten van de eenvoud wat
het eiland en de zee ons kan bieden, vele km’s
gewandeld en onszelf fysiek uitgedaagd tijdens
deze wandelingen. Herinneringen opgehaald aan
(schoon) vader maar ook met smachr uitkijkend
naar de eerste gave berichten en foto’s uit India.

Een fantastisch lid van SRP bood zijn Dragstar 650
aan om te gebruiken tijdens de tourrit die die
week georganiseerd was. Hij kon zelf niet rijden
vanwege een gebroken enkel maar gunde zijn
meisje ( zijn motor) een uitje met de club. Ik heb
nog nooit zo'n hechte club meegemaake als deze
groep mensen. Er werd nog geprobeerd voor mij
ook een motor te lenen maar dat heb ik vriende-
lijk afgewezen en heb mij tot een verhuurder
gericht. Ik werd voor 3 dagen een trotse “eigenaar”
van een heuse Honda CB 125 CC. Mijn korte
beentjes zorgden ervoor dar ik niet op een zwaar-
dere mortor kon rijden want dan kon ik niet bij de
grond komen. En op de wegen op Madeira met
1001 bochten is dat toch echt wel noodzakelijk.

Op de dag van de tourrit verzamelden wij op het
afgesproken punt en na de kennismaking mer de
leden die wij nog niet kenden gingen wij op pad
met ongeveer 35 tot 40 motorrijders. De tourritten
op Madeira, georganiseerd door SRP, beginnen
altijd met educatie. Er was cen interactieve lezing
opgezet over de nadelen van roken en wij namen
plaats in de collegebanken. Ondanks dar Madeira
bij Portugal hoort merk je in dit soort lezingen dat
de mensen hier nog niet zo goed zijn voorgelicht
als op het vaste land. Het was dan ook interessant
om te zien hoe deze groep reageerde en actief
deelnamen aan het debat.

- www.yccnl.nl -
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Na dirt stukje educatie begon het
echte plezier. We volgden de
kustlijn met mooie wegen. In de
kleine dorpjes kwamen mensen
uit hun huis om de groep toe te
juichen, kleine kinderen die naar
je zwaaien. De motorrijders in
Portugal hebben een hele andere
status dan in Nederland. Zijj
doen heel veel voor het goede
doel en worden daardoor niet
verafschuwd en weggezet als
crimineel maar krijgen een warm

onthaal van de bevolking.

Na een koffiepauze aan de kust
werd het tijd om de binnenlan-
den in te trekken. Het verbaasde
mij dat de wegen nog steeds
goed waren. De zee lieten wij
achter ons en de boomgrens
veranderde. Koeien, schapen en
geiten liepen op de weg waar-
door we niet heel snel vooruit
kwamen maar wat een beleving
was dit. Bovenop de berg stop-
ten wij om kennis te maken met
het nationale drankje van het
eiland, Poncha!! Er werd verteld
hoe dit drankje werd gemaake en
je mocht proeven als je dit wilde.
Ik heb dit vriendelijk bedankt.
Als ik rijd dan drink ik niets!!

We vervolgden onze weg en
halverwege de dag stopten

wij bij een restaurant voor de
lunch. Er werden traditionele
Espetada’s gegrild voor ons (
geregen rundvlees op spiesen van
lauriertakken) op de bbgq, spek-

lappen en kip mogen uiteraard




niet ontbreken. Je mocht onbeperkt pakken wat mogen zijn van een positieve kracht die deze

je wilde, drinken in overvloed. Ook hier zie je groep uitstraalt als het gaat om het helpen van
weer het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa. andere mensen en daarbij hun eigen zorgen aan
Tijdens de lunch is het gebruikelijk dat je een de kant zet. Dankbaar voor hun gastvrije onthaal
glaasje wijn nuttigt bij het eten. Ook deze ronde en afscheid, dankbaar om een aantal van deze
paste ik vriendelijk voor het aanbod en hield mij groep mensen vrienden te noemen!! Een speciale
wel bij frisdrank. dank gaat uit naar Colin en Andy voor hun gast-
Een waar feest kwam op gang. Er werd gedansr, vrije onthaal!

gezongen, stil gestaan bij diegene die extra aan-
dacht nodig hadden en werd er een mooi bedrag Wendy
opgehaald voor een klein meisje dat dure medi-
cijnen nodig heeft maar deze niet vergoed krijgt
vanuit de ziektekostenverzekering.

Onze weg vervolgden wij. Weer weg uit de bergen
en terug naar de kust. Ik kan niet zeggen welk
gedeelte van Madeira mij nou het meest treke,
ieder stukje heeft zijn charmes. Je moet dit gewoon
zelf gaan beleven!!! Hoe trots de bevolking op hun
eiland is bleek uit de laatste stop. Nuno en ik wer-
den bedankt voor de genomen moeite om ‘hun’
eiland te bezocken. Als dank kregen wij een her-
denking aan de mooie week die wij hebben gehad.

Om 20.00 uur kwamen wij weer terug op het
punt waar wij de ochtend waren gestart. Er werd
afscheid genomen van diegene die wij later in de
week niet meer zagen en een tot snel ziens werd
uitgesproken. De Dragstar van Nuno moest weer
terug naar de eigenaar en Nuno en ik gingen

terug naar ons huisje. Nadat we getost hadden
wie er zou rijden en wie achterop moest zijn wij
met zn tweetjes op de Honda terug naar het
huisje gereden. Voor jullie beeldvorming. ... We
moesten wegen van 10 tot 13% stijgen op een
125 CC. De rit duurde 40 minuten en wij heb-
ben al die tijd onafgebroken gelachen om her feit
dat er 2 volwassen mensen op een 125 CC zaten
bergopwaarts!!!

Ondanks al het verdriet dat wij hebben was dit

een dag om nooit te vergeten. Dankbaar voor al

het moois dat ik heb mogen zien, getuige heb
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ALTLJID SUPERAANBIEDINGEN

750 leren combipakken en overalls

- 750 leren jassen, ook relro jassen

1000 broeken; texliel, leer, jeans, doorwaai
1250 lexliele jassen; walerdichl, Gore-tex en doorwaai
2500 helmen; integraal, jel, systeem en cross

Meer dan 500 Arai’s
in de aanbieding! @

lopmerken

molarkleding | helmen | Iaarzen | handschoenen

HEEL VEEL KORTING !! U
op uillopende colleclies
ga naar www.lermaalmoloren.nl en klik op

Kijk op onze vernieuwde sile voor aanbiedingen

NU OOK DIRECT PER MAIL BESTELLEN VIA ONZE SITE!!!

"TERMAAT MOTOREN'

12

6 dagen per week geopend, donderdag koopavond
HERTOGSTRAAT 74, NIJMEGEN CENTRUM 024-32238575
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Ruige Heide, Putsebaan 251, 2040 Zandvliet Belgium

TRUE BIKER SPIRIT ON FLANDERS FIELDS

= Sleep on Flanders Fields = Ride-out Through The Low Countries
® Drink the Best Beer Worldwide ® Have Fun
= |ive Music on Friday and Saturday

Pre-registration on wehbsite is reguested !
Visit: www. ycch_be



BOLT AANKLEDEN

Misschien kan ik het zelf, al die spullen er op

schroeven, maar misschien ook niet. Dus reed ik
bij mooi weer naar de Yamaha-dealer in Made.
Die hebben ieder jaar tegen de winter zo'n actie
dat ze je motor gratis halen en brengen en er dan
aan doen wat jij wilt laten gebeuren. De slappe
tijd zal ik maar zeggen. Verder wist ik, want ik ga
daar wel eens een bakkie doen, dat er een compleet
verbouwde Bolt stond te pronken die zo mee
kon doen in de film ‘Easy Rider’. Als die hier in
elkaar was gezet was er in ieder geval iemand die
er verstand van had. Ik ging eens informeren bij
de balie en vroeg of hij de bouwer van dat ding
kende. ‘Ja hoor’, zei hij, ‘dat was ik'.

Bingo. Hij liep even mee naar buiten om mijn Bolt
te bekijken en hij werd enthousiast over mijn
plannen en wilde er best bij helpen. Of ik de
spullen dan bij hem moest bestellen. Nee hoor,
die zijn op internet voor ons net zo duur als voor
jou, bestel het maar.

Dat gaan we doen. Op hun site stond ook dat ze
binnenkort een testbank zouden installeren. Voor
€15 kun je je fiets laten doormeten onder het genot
van een hapje en een drankje. Op die zaterdag
kwam ik daar dus aan en kon meteen achter aan-
sluiten. Mooi weer, zonnetje en best gezellig. Per
motor ging nog de meeste tijd verloren met het
er in en er uit slepen van de motor en het heel

XV950/R Fork Gaitors

voorzichtig opstellen op de rolbank. Goed vast-
maken, apparatuur aansluiten en dan testen. Véér
mij waren er hoofdzakelijk mensen met gillende
viercilinders, maar dat maakte mij niks uit. Tk
had ook geen schokkende uitslagen, het kwam
overeen met de specificaties uit de beschrijving.
Waarom ik het dan deed? Nou, ik las over dat
Cobra luchtfilter, dat ik er op wilde zetten, dat hjj
dan veel meer lucht (en power) zou krijgen en dan
moest je misschien ook iets laten bijstellen om te
voorkomen dat hij te arm zou rijden en dus te heet
zou worden. Vandaar dus die testbank. Ik ben ten
eerste wel benieuwd naar het verschil in PK, maar
belangrijker is een juiste afstelling. Waarom een
ander luchtfilter? Omdat het standaard ding er
niet uitziet en je zit er irritant met je knie tegen aan.

Zoeken naar onderdelen dus. Zo! Dat gaat van
dik hout zaagt men planken. Wat een prijzen!
Maar het moet, want zo zit het niet lekker. Nul
bagageruimte, dat kan sowieso al niet. Er moet
een tentje mee, er moet een stoeltje mee en een
roltas voor luchtbedje, slaapzaak toiletgerei en
kleding. Dat is voor een weekend toch wel het
minste. Er moet dus een bagagerek op (duo-
passagier is daarmee verleden tijd en anders is er
altjd nog de Virago). Achter het rekje komt dan
toch een sissybar. Niet om tweeslachtig te zijn,
maar om de bagage een steuntje in de rug te geven
en goed te kunnen vastmaken.
Achter de sissybar nog een rekje
en dat is dan voor het tentje en

Billet rek voor achterspatbord XV950

- www.yccnl.nl -



stoeltje. Links en rechts wil ik ruime tassen. Verder,
rubbers om de vorkpoten (staat leuk, lekker ouder-
wets) een valbeugel en een ander stuur. Maar

het begint allemaal bij een ander zadel. Als dat er
op zit kunnen we kijken voor een ander stuur.

Ooit heb ik eens op een motor een set gehad van
Mustang seats. Daarbij stak de buddy een stukje
over de achterkant van het zadel heen. Dat was
bedoeld als steungje. Als rugleuning (en daar had
ik eigenlijk op gerekend) was het niks. Dan had
ik een andere set moeten bestellen waar echr een
rugleuning bij zat. Op mijn laatste Wildstar had
ik dat dan ook, met een stel raisers anders kon

ik niet goed bij het stuur. Perfecte zit. Zo'n zadel
bestaat in Amerika ook voor de Bolt. Die heb ik
besteld, maar dan de soloversie en zonder al die
glimmende spijkers er in. Dat is leuk voor een
chroomfiets als de Virago, maar niet voor mijn
Bolt. Op 19-9-2018 kreeg ik een mailtje dat de
bestelling binnen was gekomen. Verder hoorde ik
niks meer. Drie keer een mailtje gestuurd, geen
reactie. Gebeld, maar nummer is niet in gebruik.
Ander nummer geprobeerd: nummer niet in
gebruik. Zou dat ook gelden voor het emailadres?
Hert zal niet de eerste keer zijn dar allerlei bedrijfs-
informatickanalen allemaal veranderen zonder dar
iemand zich realiseert dat er op de website dan
ook wat moet veranderen. Weet je war, ik probeer
eens het adres waar de bevestigingsmail vandaan
komt, misschien helprt dat.

En ja hoor, eindelijk een reactie. Er stond in dat
mijn zadel op 20-9-2018 was verstuurd en nu
waarschijnlijk bij de douane op Schiphol zou liggen.
Ik ben gaan bellen. De douane werke niet in het
weekend, dus dat werd maandag. Maar meneer,
daar gaan wij helemaal niet over. Dat gaat meteen
door naar de transporteur. Dat is onzin natuur-
lijk, ze gaan er wel over, inklaren en zo, maar dat
was blijkbaar al gepasseerd. Wie de vervoerder
was wist hij niet. Nou ja dan heb je de ‘usual
suspectss UPS, DHL, Postnl.

UPS heeft zijn website dermate dichtgetimmerd

dat er geen doorkomen aan is. Dan maar een
telefoonnummer. Dat wordt opgenomen door
een sprekende robot. Je mag kiezen uit een aantal
mogelijkheden en, u raad het al, ik heb de hoorn
er op gegooid. Dan maar eens proberen bij DHL.
Daar kon ik een mailtje achterlaten en warempel,
die dachten mee. Na een uurtje of zo kwam er
bericht dat zij het niet hadden, maar ze hadden wel
uitgevonden dat Postnl het zou moeten afleveren.
Na enige tijd zoeken vond ik een telefoonnummer,
want verder heb je niks aan die site. Ik werd te
woord gestaan door een echt wel behulpzaam
persoon, maar die sprak echt niet accentloos
Nederlands. Beetje lastig dus, vooral als ze ratelen,
maar ze ging op zoek en kwam terug met de mel-
ding dat het pakket nog niet klaar lag, maar wel
al was aangemeld. Als ik nog een paar dagen zou
willen wachten zou het vast wel in orde komen.
Jaja. Maar goed, ik was al gerustgesteld dat het
ergens in Nederland rondzwierf.

Toch is dat zadel niet het eerste onderdeel dat
aan de beurt komt. Als ik de goede volgorde wil
aanhouden moet ik beginnen bij wat men noemt
de ‘inner fender eliminator kit’. Toen ik op een
mooie dag ging tuffen op de Bolt kwam ik bij
Goedhart in Bodegraven terecht en dacht: even
kijken of zij misschien iets hebben liggen. Dat
bleek niet zo te zijn, maar ik kon het wel bestellen.
Nou, om meteen de hele bups op te sommen...
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dat werd een beetje duur, dus ik bestelde dat inner

fender gedoe en het bagagerekje voor op het achrer-
spatbord. Dan kan ik even vooruit. Na een paar
dagen kwam dat binnen in een doos. Ik vroeg
me al af, gezien de maten van die doos) hoe dat
er nou allemaal in kon zitten en dat werd meteen
duidelijk. Het rekje zat onderin en voor de rest
was er een doos(je) en daar stond die inner fender
kit op afgebeeld. Het bleek een bouwpakket met
een tekening. Daar ben ik eens goed voor gaan
zitten. Per slot van rekening heb ik vroeger veel met
mecano gespeeld. Daar was ik toch wel een paar
uur mee bezig! Ik hield niets over, dus dat moest
goed zijn. Dan ga je op Youtube kijken of er een
filmpje was over hoe die er op moest. En ja, dat
was er. Wel een ietsje andere set, maar het leek er
erg op. Vier bouten losdraaien en dan is het spat-
bord los. Dan de stroomstekkertjes losmaken en
het spatbord uitnemen. En ja hoor, daar liep ik
vast. Ik kreeg die stekker niet uit elkaar. Hij wou
niet en ik wilde hem niet stukmaken. Alles weer
terug geschroefd. Dat mag die monteur in Made
dan wel doen als de Bolt een winterbeurtje krijgt.
Dan het bagagerekje maar. Dat was simpeler. Met
4 bouten schroef je dat ding er op. Wel met lock-
tight anders trilt het los. De dag daarna kwam de
valbeugel binnen. Dat zag er ook niet ingewikkeld
uit. Twee klemmetjes voor boven aan het frame
en voor de onderkant een stuk draadijzer wat de
onderste motorophangbout moest vervangen en
daar ging het mis.

De ene kant kreeg ik los (zat echt wel vast hoor) en
toen ik naar de andere kant ging... nee, daar begin
ik niet aan. Om die moer los te krijgen moest er
een flinke sleutel op en dan met een hamer aan

de slag. De Japanners hadden om een of andere
reden een bundeltje draad echrer tussen die moer
en hert frame bevestigd. Die draden liepen naar de
startmotor en die draadjes wilde ik niet beschadi-
gen. Ook die klus is dus voor de motorzaak. Dan
het luchtfilter. Sjonge, ik had hem niet zo groot
verwachrt, alhoewel, net iets kleiner dat wat er nu
op zat. De montage-instructie was van dien aard
dat ik daar niet aan begon. Bovendien moest hij
daarna op de testbank voor de afstelling. Dan zou
ik er in de tussentijd niet op kunnen rijden.
Andere onderdelen moeten even wachten op de
volgende maand, nou, die rubbers voor de vork-
poten zijn niet zo duur. Die heb ik bij Goedhart
besteld en bij mooi weer ben ik die met de Virago
gaan ophalen. De sissybar met rekje, het stuur en
de koffers moeten maar even wachten.

Dus nu maar wachten. Voornamelijk op dat zadel.
Als dar er eindelijk is schroef ik het er in 5 minuten
op. Dan kan ik via de zithouding bepalen of het
stuur dat ik op het oog heb toereikend is.

Nou ja, wordt een lang verhaal dus. Geduld,
geduld, geduld. Ach, de nieuwe maand is toch
nog ver weg. Als er weer ontwikkelingen zijn

houd ik jullie op de hoogte!

Ton Trommelen
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26 -27 -28 April 2019

25 jarige jubileum !
“De Madelief”
Boomaweg 100

2553 ED Den Haag

Kosten bij inschrijving voor 21 april
2019 is 60 euro, daarna 65 euro.
Binnenslapen 10 euro pp extra.
Bedrag overmaken op

NL51 RABO 0156606704 ows.0.s 2019

Prijs is inclusief: 2x ontbijt
Maaltijd vrijdag en BBQ op zaterdag '
Doorlopend koffie en thee '
Live band vrijdag en zaterdag

Op zaterdag een toerrit

Speciale herinneringsbadge

(toegang uitsluitend voor leden YCC. Genodigden of in overleg met de organisatie)

- www.yccnl.nl -



AGENDA 2019 YAMAHA CU

6 Nieuwjaarsreceptie
11:00 uur tot 14:00 uur
Hoornseschans 101, Nieuwegein
6 Geen regiocafé RW
ivm nieuwjaarsreceptie
13 Regiocafé SS, 12:00 uur Café Mozes
20 Regiocafé WCH, 12:00 uur

Café het Vierkantje
ryg Regiocafé RR, 13:00 uur
Manege Blijenberg
FEBRUARI
3 Regiocafé RW, Café de Tol 13:00 uur

10 Regiocafé SS, 12:00 uur Café Mozes
17 Regiocafé WCH, 12:00 uur"

Café het Vierkantje
24 Regiocafé RR, 13:00 uur
Manege Blijenberg
MAART

3 Regiocafé RW, Café de Tol 13:00 uur
10  Regiocafé SS, 12:00 uur Café Mozes
17 Regiocafé WCH, 12:00 uur
Café het Vierkantje '

24 RR, Seizoen Startrit
vanaf Manege Blijenberg door Jeroen.
Verzamelen 10.30 uur, vertrek 11.00 uur

7 Algemene leden vergadering
' 11:00 uur tot 14:00 uur
Hoornseschans 101, Nieuwegéin
Geen regiocafé RW ivm ALV
14 Regiocafé SS, 12:00 uur café Mozes
21 Regiocafé WCH, 12:00 uur

Café het Vierkantje
26-28 SOS 25 jarig jubileum

De Madelief, Boomaweg 100, Den Haag
28 RR, ivm SOS geen regiocafé.

N

5 Regiocafé RW, Café de Tol
Aanvang 11:00 uur. Aansluitend toerrit
12 Regiocafé SS, 12:00 uur Café Mozes
) Regiocafé WCH, 12:00 uur
Café het Vierkantje

.26 RR, Lange mei rit door Daan.

Tijd en lokatie volgen.
Ivm lange rit geen regiocafé.

2 Regiocafé RW Café de Tol .
Aanvang 11:00 uur. Aansluitend toerrit
Internationale rally Duitsland

9 Regiocafé SS, 12:00 uur Café Mozes

Onder voorbehoud ivm Int. rally

16 Regiocafé WCH, 12:00 uur
Café het Vierkantje

23 Regiocafé RR, 13:00 uur
Vooraf korte rit vertrek 11.00 uur.
Locatie volgt, ivm Vechtloop is Manege
Blijenberg niet bereikbaar.

7 Regiocafé RW Café de Tol

Aanvang 11:00 uur. Aansluitend toerrit

14 Regiocafé SS, 12:00 uur Café Mozes

21 Regiocafé WCH, 12:00 uur
Café het Vierkantje

28 RR, Lange vakantierit.
Organisatie vacant.
Ivm lange rit geen regiocafé. "

A U GUSTUS

Regiocafé RW Café de Tol

Aanvang 11:00 uur. Aansluitend toerrit
11 Regiocafé SS, 12:00 uur Café Mozes
18 Regiocafé WCH, 12:00 uur

Café het Vierkange
25 Regiocafé RR, 13:00 uur.

- Vooraf korte rit vertrek 11.00.
Locaties volgen, ivm vakantie is
Manege Blijenberg gesloten.




>TOM CLUB NETHERLANDS

S ER :
1 Regiocafé RW Café de Tol
Aanvang 11:00 uur. Aansluitend toerrit
5-8  Nationale Rally 25 jarig jubileum
De Madelief, Boomaweg 100 Den Haag
8  Geen Regiocafé SS ivm Nat. rally
21 Regiocafé WCH, 12:00 uur
Café het Vierkantje
28 RR, Laatste lange rit vanaf
Hotel Akersloot door Nico.
Verzamelen 10.30, vertrek 11.00 uur.

Ivm lange rit geen regiocafé.

6 Regiocafé RW Café de Tol
Aanvang 11:00 uur. Aansluitend toerrit
13 Regiocafé SS, 12:00 uur Café Mozes
20 Regiocafé WCH, 12:00 uur
Café het Vierkantje
27 Regiocafé RR, 13:00 uur
Manege Blijenberg
Bij goed weer en voldoende animo .
korte rit. Vertrek 11.00 uur.

A Y
Regiocafé RW Café de Tol
Aanvang 13:00 uur
Regiocafé SS, 12:00 uur Café Mozes
Regiocafé WCH, 12:00 uur
Café het Vierkantje .
Regiocafé RR, 13:00 uur.
Locatie volgt.
Ivm Sinterklaas is Manege Blijenberg
gesloten.

Regiocafé RW Café de Tol

Aanvang 13:00 uur

Regiocafé SS, 12:00 uur Café Mozes
Regiocafé WCH, 12:00 uur

Café het Vierkantje

Regiocafé RR, 13:00 uur

Manege Blijenberg

voor toerritten en/of weekeinden.

Weet je iets voor de agenda?? Laat het de redactie en dus de leden weten! Er kan tussentijds
altijd iets veranderen. Kijk voor de laatste wijzigingen in de agenda op onze site. www.yccnl.nl

Bezoek ook eens het forum op de site om op de hoogte te blijven van spontane initiatieven




DENEMARKEN

Lang geleden had ik me al laten overhalen. Vooruit,
dan ga ik weer een keer mee. Jaren geleden was ik
er ook eens heen geweest. Het was een mooi feest,
met uitzondering van de constant overlopende
herentoiletten, maar wat me vooral was bijgebleven
was de eindeloze saaie rit naar het verre, verre
noorden. OK, sommigen gaan helemaal naar de
Noordkaap, maar daar zal je mij nooit aantreffen.
Op een gegeven moment zie je eindeloos asfalt
met links en rechts bomen. En dat blijft zo.

Na een paar uur gaat dat vervelen.

Maar het beloofde mooi weer te worden en dat
betekend een hoop. We verzamelden om elf uur
ten huize van Hanna en vandaar vertrokken we
naar een hotelletje iets onder Hamburg. In eerste
instantie had ik me al afgevraagd waarom we dat
stuk niet in een keer reden, maar dat werd weldra
duidelijk. Van die keer jaren geleden herinnerde
ik me dat het bij Hamburg een beetje tobben
was, maar nu was het Bremen dat het te bont
maakte. Het eerste stuk tot en voorbij Osnabriick
verliep voorspoedig. Maar bij de nadering van
Bremen ging werkelijk alles fout. In Nederland
klagen we wel eens over files, maar die hier in
Nederland zijn een lachertje vergeleken wat ze in
Duitsland presteren. En dat schijnt al jaren zo te

zijn. En het schiet niet op. Ze blijven aan die

EEe s Ll i ¢ ] ‘:
wegen sleutelen. Een driebaansweg verandert in
een tweebaansweg wegens werkzaamheden. Dan
gaat het meteen een stuk langzamer. Als je dan
op een kacheltje zit is stilstaan in die warmte al
gauw een beproeving. Je wilt doorrijden. Tussen
de file door mag niet in Duitsland. Oh nee?, dan
maar een bekeuring, we staan hier te smelten!
Duitse motorrijders deden overigens dapper mee.
Misschien dat ze langzamerhand beginnen te
snappen dat zoiets onhoudbaar is. Op sommige
twee-baans-trajecten staan borden dat ze het mid-
den vrij moeten houden voor “nood-voertuigen”
en dan is het makkelijk. Gewoon er tussen door.
En dan ineens is het slechts 1 baan. En als er

dan een sukkel op een ander rijdt staat de hele
wereld dus gewoon stil. En niet even, nee hoor,
ze nemen de tijd. Dan maar van de weg af en

wat anders zoeken. En in de drukte raak je elkaar
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ook nog eens kwijt en dan maar zoeken. Vraag je

TomTom om een alternatieve route dan krijg je
“niet aanwezig of zoiets. Vraag je om vermijden
van snelwegen “niet mogelijk”. Vraag je de kortste
route dan blijkt dat gewoon de snelweg te zijn.
Jaja, maar alles zit dicht! Uiteindelijk vond ik een
weg die de goede kant uit ging met drie banen.
Al gauw werden dat er twee, maar het reed nog.
Na een afslag kwam ik op een provinciale weg,
een baantje heen en een baantje terug. Met stop-
lichten om de drichonderd meter. En hartstikke
druk, dus stilstaan, stukje sukkelen en weer stil-
staan. De verwachte aankomsttijd liep als maar op.
Een Duitse motorscooter bracht uitkomst. Ineens
stuurde hij het fietspad op en vervolgde daar in
een rustig gangetje zijn weg. Vooruit, dat kan ik
ook. Bij het volgende stoplicht gingen we gewoon
via dat fietspad de kruising over en zo hebben we
vele kilometers afgelegd. Toen was er even geen
fietspad meer en stond ik weer tussen de auto’s en
de vrachtwagens. Ik had dorst, ik was moe en ik
viel haast om van de hitte. Na een paar honderd
meter zag ik het fietspad weer, maar nu zat er een
flinke stoeprand tussen de weg en het fietspad.
Zo'n stoeprand moet je niet schuin aansnijden.
Alle kans dat je voorwiel wegglijdt. Zodra ik een
beetje ruimte kreeg stuurde ik geconcentreerd
het voorwiel er overheen. Dat lukte, maar het
extra beetje gas om het achterwiel er ook over te
krijgen werd me noodlottig. Het achterwiel gleed

weg in de strook gras er vlak achter en ik was te
moe om het te corrigeren. Ik hield hem niet meer
overeind en daar lag hij. Gelukkig kwam een vracht-
wagenchauffeur me even helpen want ik kreeg
hem niet en mijn eentje overeind. Verder over het
fietspad en na “uren” in mijn beleving kwam er
een afslag. Nog 13 minuten zijn de TomTom en
toen ging mijn telefoon.

Het was hier rustig dus ik stopte even. Mijn helm
hield ik op en de oordoppen had ik ook in, dus ik
nam het gesprek wel aan, maar alleen om te zeggen
dat ik er over 13 minuten zou zijn. Slokje water
en verder maar weer. Dit laatste stuk van de weg
was verlaten en dat schoot op. Die 13 minuten
werden er 12 en toen ik bij het hotel het terrein
op reed zag ik helemaal niemand. Dat verbaasde
me. Was ik dan de eerste? Er stonden wat jon-
gens met fietsen, maar die hadden geen motoren
gezien. Zou ik dan verkeerd zijn? Nou, dan eerst
maar eens dat telefoontje athandelen.

Het was Nuno, die niet kon komen en me vroeg
of ik de beach-vlag wilde meenemen. Nee dus,

ik zit al halverwege. Dan ga ik me nu maar eens
binnen aanmelden, kijken of er iets gereserveerd is.
En daar hoorde en zag ik mijn reisgenoten aanko-
men. Het hotel was dus goed en ik was inderdaad
de eerste. Dat had ik nooit verwacht. Dit was dan
toch wel de moeder aller files inclusief een heel
stel neven en nichten. Als ze dit niet snel oplossen
kom ik daar nooit, nooit meer. Ze kunnen me wat!
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Het van een motor afstappen was een hele toer

geworden. Moe, stijf, narrig, hoog tijd om eerst
eens even bij te komen. Nadat de motoren in de
stal waren geparkeerd kregen we de sleutelkaartjes
van de kamers en daarna was het snel omkleden
en naar de afdeling bar-restaurant. Biertje graag.
En daar is het niet bij gebleven. Het was trouwens
bijna etenstijd en daar hebben ze hier wel verstand
van. Heerlijk en meer dan genoeg. Te veel zelfs.
Om kwart over acht dacht ik om maar eens naar
bed te gaan. Bijkomen en energie opdoen voor
morgen. Nou vooruit eerst nog en biertje dan.
Door het eten en drinken trek je dan een beetje
bij en uiteindelijk werd het half twaalf. Ik ging

alvast. De anderen kwamen een half uurgje later.

Niks mis hoor met zo'n hotelletje. OK, het is luxe
en er is ongetwijfeld een camping in de buurt.
Maar dit keer vond ik echt dat ik het verdiend
had ©. De volgende morgen lekker douchen,
spulletjes inpakken en ontbijten. Nou prima hoor.
Toen ik de motor uit de stal haalde voelde ik hem
toch nog wel zitten, die tocht van gisteren (nee,
niet dat biertje). Laat het vandaag a.u.b. iets beter
gaan. De tocht naar Hamburg verliep inderdaad
iets voorspoediger en na de Elbetunnel zat er zelfs
al weer vaart in. OK, er was wel een opbrekinkje
hier en daar, maar het bleef rijden. Hoe verder naar
het noorden, hoe rustiger. En dan, toen Duitsland
op was, moesten we net over de grens de weg af
en naar links voor het laatste stuk naar de camping,
Ook weer een lange, lange weg met een prachtig
landschap. Maar dat landschap was overal hetzelfde
dus saai. Af en toe zaten we weer even in Duitsland
en dan weer terug in Denemarken. Aan alles komt
gelukkig een eind en op de plek van bestemming
bleken er overal motoren te staan. Het hele dorp
profiteerde blijkbaar van de vele motorrijders. Overal
waar maar onderdak te regelen was zaten Duitsers,
Denen, Engelsen en wat er nog meer tussen zat.
Bij de camping werd gewaarschuwd voor het
grind dat er lag en dan ook nog op een afdaling.

Beetje lastig voor ongeoefende motorrijders,
maar dat bleek mee te vallen. Gewoon stapvoets
laten zakken en NOOIT je voorrem pakken.

De meeste Nederlanders zaten op de camping.
Op het veld “Mexico” stonden de Roadrats en
de Voorzitter, op “Nevada” stond de rest en
verderop ook nog een plukje. De Jongbloedjes
en de Leidelmeijertjes waren er met een caravan
en een camper wat makkelijk was als het even
regende en voor de rest was het daar altijd gezellig.

Het was best een grote groep en toen die de maal-
tijd ging doen was het giga-restaurant zelfs te klein
en werden aangrenzende lokalen ingeschakeld.
Alles was prima verzorgd. Daarna trok er veel
volk naar de grote tent waar zich in de kortste
keren een band aandiende. De muziek was op
zich afwisselend qua stijl en best goed uitgevoerd,
maar ja, het volume he... de knop stond blijkbaar
geblokkeerd op maximaal. Maar de meesten ble-
ven er vrolijk onder en vlak voor de boxen werd
er zelfs gedanst. Ze moesten eens weten welke
gehoorbeschadigingen ze aan het opbouwen zijn.
De drankjes... ja, je zit in Scandinavié he, dan
kost het wat! Voor een 10-rittenkaart kon je 28
euro neertellen. Dat was even wennen, maar het
mocht uiteindelijk de pret niet drukken.

Ik weet niet meer hoe laat ik ben gaan slapen,
maar echt laat kan het niet geweest zijn. De twee
dagen reizen hadden hun tol gegist. Ik ben ook
de jongste niet meer. Zaterdagmorgen na het ont-
bijt besloot ik de tourrit aan me voorbijj te laten
gaan. Het was overigens imposant om te zien hoe
men zich opstelde voor die rit. De belangstelling
was enorm, ik denk dat het er wel 100 waren! Bjj
terugkomst heb ik nog geinformeerd hoe dat ging
met blokken. Daar moest men even over naden-
ken. Viel wel mee, twee rotondes en voor de rest
was het nergens druk. Ja, grote plaatsen zijn er
niet in de buurt en zondagochtend, dan zullen ze
zich in Denemarken ook wel rustig houden.
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We zijn rustig neergestreken bij
de camper en caravan en daar
hebben we lekker zitten kletsen
over van alles en nog wat tot
ergens tussen 2 en 3 de motoren
weer terug kwamen. Toen werd
het weer drukker bij de grote
tent. Het weer hield zich uitste-
kend. En dan ga je het terrein

voor motoren staan en dat is
teveel om op te noemen. De een
nog mooier toegetakeld dan de
ander. Er was ook een BMW
Isetta met minicaravan. Met een
aan te bouwen voortent konden
daar toch twee mensen in slapen.

Nu de tourrit weer terug was werd
het tijd voor de silly games’. Er
waren vier banen uitgezet en er
werd een beroep gedaan op de
aanwezige nationaliteiten om een
team te formeren voor deelname
aan diverse wedstrijden. Dat ging
niet vanzelf. Los van her feit dat
de gemiddelde leeftijd best wat
hoger lag voelde niet iedereen zich
geroepen. Het pallet-spel werd
uiteindelijk door 3 teams gespeeld.
Daarna nog een tweede rondje als
herkansing. Oefening baart immers
kunst. Daarna werden er grote plastic zakken
tevoorschijn gehaald. Daar konden makkelijk

4 personen in en die moesten dan gezamenlijk
zaklopen naar de andere kant. Dat gaf hilarische
taferelen en verschillende technicken. Aangezien
zaklopen (hoe dan ook) een typisch Nederlands
tjdverdrijf is ontstond er toch een Hollands team
dat het er best aardig van af bracht. In plaats van
het gebruikelijke springwerk werd er deze keer

gewoon gelopen. Nou ja, gewoon, de eerste man

had zijn voeten in de punten van de zak en kon
zijn voeten een voor een verzetten als de anderen
hun respectievelijke voeten hadden opgetild. Dus
als drie man hun linker voet hadden gelicht kon
de stuurman zijn linkervoet naar voren zetten
enz. Het was niet de allersnelste tijd maar deze
techniek was wel het langs vol te houden.

Het was nog steeds drukkend warm en een biergje
ging er wel in. Voor je het weet is het dan weer
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diner-time. Ook dit keer weer prima verzorgd. Ze
kunnen nog wel wat leren wat betreft het opstellen
van een lopend buffet. Je werd min of meer ge-
dwongen elkaar in de weg te lopen, maar ach, tijd
genoeg. We gingen maar meteen naar het tweede
zaaltje, want de grote zaal was al aardig vol. Lekker
zitten kletsen met de Falcons, heel gezellig. En
daarna? De tent weer in. Eerst koffie, bakje of
twee en dan weer de nationale drank. De weers-
vooruitzichten voor de nacht waren nog goed maar
voor de ochtend... de meteorologen hiclden een slag
om de arm, maar regen was niet onwaarschijnlijk.
Toen ik wakker werd was het droog. Binnen de
tent begon ik wat te organiseren voor vertrek.

De slaapzak werd opgerold terwijl het luchtbed
aan het leeglopen was. Net toen ik van plan was
om een en ander in en op de motor te doen
begon het te druppelen. Getver... dan maar eerst
naar het ontbijt. Dat werd omdat sommigen van
erg ver kwamen al vanaf kwart over zes geserveerd.
Toen ik binnen kwam zaten er al aardig wat
Engelsen. Die moesten natuurlijk het verst. Na
een bescheiden ontbijtje (ik ben niet zo'n grote
eter) even langs de toiletten. Daarna kijken of het
af en toe zo droog was dat je je tent in kon pakken.
Ook dat is uiteindelijk gelukt. Eerst was hert plan
om achter de Falcons aan te rijden. Die zijn zonder
files gekomen en weten dus de weg. Toen kwam
het bericht dat de drukte op de heenweg nu, op
zondag, een stuk minder zou zijn. Allereerst is er
op zondag minder verkeer en daarbij, vrachtwagens
mogen alleen met speciale vergunning de weg op.
Dan toch maar over Hamburg en Bremen; dat is
op zich wel de kortste weg. Tot Hamburg ging
het eigenlijk best wel. Er waren wel veel stukken
waar het maar tweebaans was, maar als het daar te
langzaam ging kon je er altjd nog tussen door.
Eenmaal door de tunnel was het op weg naar
Bremen meer van hetzelfde. Veel stukken twee-
baans, dus we vorderden maar langzaam. Halver-
wege Osnabriick ging het beter. Het hield toen ook
op met regenen en er kwam een vaag zonnetje
door. Vlak voor de Duitse grens hebben we nog
getankr en toen Nederland in. Na Enschede richting
Zwolle en daarvoor gingen we uit elkaar. Tk reed de
A50 op en de rest vervolgde zijn weg over de Al.
Bye bye, zwaai zwaai, we zien elkaar weer snel.
Alles bij elkaar was het een hele onderneming en
dan vooral de reis. Volgend jaar wil Duitsland zijn
succesvolle rally van jaren geleden nog eens over-
doen op dezelfde plek als toen. Toch maar eerst
eens goed naar de verkeerssituatie kijken. Als het
kan graag, maar als het weer zo tobben wordk...
dan weet ik het nog niet. Watje he?

Ton Trommelen
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De delen van de sissybar zijn nu ook binnen
evenals het stuur. Niet onbelangrijk: het zadel is
er ook. Dat er op schroeven was een fluige van
een cent. Rugleuning er in en passen. Nou dat
viel niet tegen. Ik kon nog bij het originele stuur
komen, maar dan moest ik vooruit leunen. Dat
zal met dat andere stuur dan wel goedkomen.

De tassen moeten nog maar even wachten. Tk
voorzie problemen met de vering achter. Daar

zit zo'n gastankje aan en dat is lastig. Je kunt er
wel tassen overheen hangen, maar dan wordt het
wel wat breder. Er zijn tassen met een uitsparing
voor die veerpoten, maar dan weer niet voor die
extra tank. Het daardoor uitgespaarde geld heb ik
dan maar besteed aan een nieuwe TomTom. Alle
artikelen staan nu in een doos klaar voor als de
dealer met zijn bestelauto komt om de motoren
op te halen.

Dat is nu, bij het schrijven van de ze tekst, een
week of twee geleden gebeurd. Sjonge, wat een
ruimte heb ik ineens in de garage. Her lijkt wel
leeg! Tk kreeg een mailtje van de jongens in Made
met wat foto’s over hoe ver ze er mee waren.
Vandaag ben ik even gaan kijken. Er zitten nu
ook al langere kabels op, was nodig vanwege

het hogere stuur. TomTom was gemonteerd, het
wordt vast wel mooi. Het andere luchtfilter zat er
al op. Dat moest nog wel even op de rollenbank,

XV950/R Passenger Backrest Side ;

Bagagerek voor
passagiersrugsteun XV950

€161,00

om te zien of de afstelling voor het lucht-brand-

stofmengsel nu moet worden aangepast. Hij krijgt
nu immers meer lucht en het mengsel moet niet
te arm worden.

Doe maar rustig aan jongens, de winter is nog
lang niet voorbij. Ze houden me op de hoogte.
Als hij klaar is pakken ze ook de Virago nog even
voor een beurtje en dan komt alles weer naar
huis.

Men zegt dat we een strenge winter krijgen. Mij
best. Misschien kan er dan ook weer eens een
Elfstedentocht vanaf. En dan weer op naar het
voorjaar. Duurt nog een hele tijd zul je zeggen,
maar ik sta er iedere keer weer van te kijken hoe
snel de tijd gaat. Ik hou de motoren wel wak-
ker door ze om te twee weken een dagje aan de
druppellader te hangen. Oh ja, en vergeet die

A
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toevoeging aan de tankinhoud niet. Die troep die
we tegenwoordig moeten tanken wordt als maar
smeriger en de hele boel koekr dicht als je geen
voorzorgsmaatregelen neemt.

Voor de rest kan ik er niet veel over vertellen, dus
dan maar plaatjes kijken.

Tot ziens . . . eh . . .waarschijnlijk bij de nieuw-
jaarsreceptie!

Ton Trommelenw

Deze dumbbells zijn het paradigma van stijl

en zijn een ander element van puur

classicisme “Bobber” naar de XV950. =

Het stuur is met precisie gelast, gepoedercoat en gemaakt van
2,5 em staallegering, in tegenstelling tot andere beschikbare

componenten, zijn ze V00TZien van een Stijve Steun.

Hoogte 12 cm, terugloopeffect 14,5 cm, breedte 73,
7 cm Langer dan 84 cm
1,5 cm vooruit geprojecteerd in vergelijking met standaardnormen

ereist installatie van de langere buis van de voorrem in roestvrij staal en

de gas- en koppelingskabels apart verkrijgbaar:

GESCHIKT VOOR MODELLEN ZONDER ABS.

Deze manuscripten zijn geschikt om de knoppen ongeveer 49,5 cm boven de stoel

op de XV950-modellen te plaatsen.
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Eigenlijk wat mij betreft CHALLENGE mert
hoofdletters. Het was uitdagender dan ik mij
van te voren had voorgesteld, maar dat maakre
de tocht alleen maar interessanter kan ik zeggen.

Her idee voor deelname werd in, ik meen,
Rome geboren. Nuno en ik waren vanuit de
internationale in Duitsland in 2014 doorge-
reden naar Iralié. Zittend voor de tent met
wat koud bier gaan de gesprekken over auto’s,
motoren, drank, vrouwen, de reis (in welke
volgorde dan ook) en uiteindelijk eindigen we
doorgaans bij de vraag: “wat gaan we de vol-
gende keer doen?”. Nuno opperde de route 66.
Tja, Amerika zou ik ook wel eens willen maar

'DE “HIMALAYA MOTOR CHALLENGE"

dan idd op Harley Davidsons en dan liever de
Rocky Mountains. Tk had al eens naar de Route
66 gekeken maar vond ruim € 5.000,- war veel
voor 3 weken, de spetters kwamen daar dan nog
bij. Daarnaast is veel van de originele route ver-
dwenen en doet “iedereen” de route 66. Uniek
is het daarom niet meer te noemen. Zelf had ik
al eens met belangstelling de Himalaya motor
Challenge gezien van Travel2Explore. 22 dagen
in de Himalaya, de 3 hoogst berijdbare passen

ter wereld berijden en dat voor € 3.000,- op de
enige echte Royal Enfield Bullet 500 (1-cilin-
der). Met de bekende spetters erbij bleef het
bedrag ruim onder de € 4.000,-, mede afhanke-
lijk van je souvenirs en drank gebruik © en dus

- www.yccnl.nl -




beduidend minder dan dat je voor de route 66

kwijt zou zijn.

Aanvankelijk was Nuno er niet voor te porren,
maar een presentatie van Paul in 2015 deed
goed. Nuno, Wendy en ik zouden de trip gaan
maken. Brainstormend kwamen we echter op
het idee om de Himalaya ervaring ook aan leden
van de YCCNL te gunnen. Jaar van uitvoering
was al 2018 omdat voor 2016 en 2017 onze
vakantieplannen al gesmeed waren. Het plan
was om ook ieder voor zich € 100,- per maand
opzij te laten leggen zodat het bedrag bijna
ongemerke bij elkaar gespaard kon worden.

Van de initieel 13 bikers vielen er in januari dit
jaar helaas 2 af. Op 2 september zou het dan
zover zijn voor de overige 11. Op 30 augustus
werd ik ‘s avonds gebeld met de mededeling
dat door onverwachte persoonlijke omstandig-
heden nog 2 personen echt niet mee konden.
De teleurstelling binnen de groep en met name
voor mij persoonlijk was groot... erg groot.
Met elkaar hadden we ons zo verheugd op deze
trip... het zou een absoluut hoogtepunt van onze
motorcarriére moeten zijn geworden. Helaas...

Op 2 september vlogen 9 YCCNL leden naar
New Delhi... De reis, de challenge, was begon-
nen. Mijn 2 eerdere zakelijke bezoeken aan
India zorgden er in ieder geval voor dat ik ieder-
een waarschuwde voor een cultuurshock. Hert is
een ander land, met andere “gewoontes” zal ik

maar zeggen. Het milieu is veruit ondergeschike

aan het leven. De koeien zijn heilig alsmede de
claxon... Dat is wennen. Erg wennen, ook voor
mij. In Nederland zou je het doordringende
getoeter achter je trakteren met een muilpeer.
In India geeft men ermee echter vriendelijk aan
in te willen halen. Kwestie van interpretatie en
jezelf continue van de goede bedoelingen van
de toeteraars in je herinnering prenten. Het was
wel moeilijk op gezette momenten, zeker als je
jezelf op een onbegaanbaar en smal bergweggetje
opgejaagd laat voelen omdat er simpelweg niet
ingehaald kan worden.

De eerste dagen reden we tot 3.000 meter. Aan
de hoogte moesten de lichamen wennen. De
ijlere lucht zou boven de 4.000 meter kunnen
gaan opspelen alsmede de hoogtezickte. Van de
hoogteziekte heeft iemand last gehad, de ijle
lucht heel even. Een vreemde gewaarwording
dat je na een nacheelijk toilet bezoek adem

te kort komt bij het weer in bed kruipen.
Gewenning en de hoogteziektepillen(Acetozo-
lamide)/Paracetamol/Saridon deden goed hun
werk... denk ik. Ik heb in ieder geval verder ner-
gens last van gehad.

In het begin werden we getrakteerd op mooie
uitzichten, bergen, valleien tegen hel blauwe
hemels, witte wolkjes en groene berghellingen.
Wat was dat allemaal mooi zeg. De afspraak was
dat de reisbegeleidster altijd als laatste motor-
rijd(st)er zou fungeren. Laat je motor vooral aan
de weg staan in geval van een sanitaire behoefte

zodat men ziet dat er iemand van de groep
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achterblijft. Wil je foto’s maken? Dat kan, de
reisbegeleidster bleef dan wachten. Ik maakte
er dankbaar gebruik van. Bijkomend voordeel
was dat ik daarna mijzelf als enige op de wereld
waande. De groep was doorgereden en dat

gaf mij de gelegenheid om heerlijk genietend

de motor tot iets hogere snelheid te brengen.
Geweldig! Alles wel binnen de veiligheidsmarges
want: achter ieder bocht kan er een tegenligger

komen, koeien op de weg liggen,

een geiten/schapenkudde staan, een
doorwaadbare plek voor afvoer van
regen- en smeltwater stromen, zand op
de weg liggen, gevallen rotsblokken
liggen of gewoon een modderpoel
zijn gevormd waar je doorheen
moest ploegen. Maar tussendoor...
heerlijk ploffen met de 1-cilinder.

www.yccnl.nl -



De overnachtingen waren voldoende te noemen.
Verwacht geen 5 sterren hotels maar ga ervan
uit dat je op een doorsnee internationale minder
goede accommodatie hebt als je voor je eigen
tent hebt gekozen. Goed, een keertje geen warm
water, stroom die om 20:00 uur uitgaat om
brandstof te sparen voor de aggregaat, enkele
dagen geen wifl en zelfs geen GSM contact, je
neemt hert allemaal voor lief het hoort immers
bij een challenge... toch? Wij vonden van wel,
althans ik heb geen blijvende wanklank gehoord
vanuit de groep.

Onderweg werd dagelijks een lunch aangeboden
en vaak 2 maal daags thee met koekies zoals

de Indiase reisbegeleiding het heerlijk kon uit-
spreken. Ook een monteur maakte deel uit van
de vaste crew en slecht 2 lekke banden en een

kapotte versnelling kreeg hij te repareren. Oh ja,
mijn gladde voorband werd met wiel en al ver-
wisseld voor die van de Indiase road caprain. Later
ruilde hij zijn motor met die van de Nederlandse
reisbegeleidster vanwege een lekkend zadel na een
regenbui en toen had zij de gladde voorband. Alles
voor de klant...

In de begindagen hebben we af en toe regen gehad
en iedere keer aan het einde van de dag. Slechts

1 buitje van betekenis. Kwestie van schuilen en
regenkleding aan. In India zaten we aan het einde
van het regenseizoen. Gedurende het regenseizoen
vallen er kortstondige hevige regenbuien. En recht
naar beneden. Al met al vel dat reuze mee dus.

De klant is koning, dat was ook duidelijk. Wilden
we bier, dan werd dat per 4 halve literblikken
gehaald. Nee, op ons aangeven doe maar 16 blik-
ken voorlopig werd niet gereageerd. Altijd was het
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even wachten en er kwamen weer 4 blikken. Wel
lekker koud, dat dan weer wel gelukkig. Er werd
gevraagd naar chips en pindas. Met veraste ons met
zelfgemaakte chips... een beetje vet en dat was de
andere dag aanleiding om de geloven dat we allemaal
diarree hadden. Gelukkig was dat niet het geval ©

Na zo'n dikke week kwamen we regelmatig boven
de boomgrens. Wat een geweldig aanblik die
machtige rotsen. We kennen de Alpen, maar dat
zijn pukkeltjes vergeleken bij de Himalaya. Wat
een ruwe omgeving en wat mooi om daarin te
kunnen rijden. En trouwens war hielden die moro-
ren zich goed. Het lage aanwezige pk, 27 stuks,
zorgde ervoor dat het achterwiel nauwelijks kon
spinnen en daardoor wegglijden. Geweldig op de
onverharde, lees niet geasfalteerde, wegdelen. De
Royal Enfield werd daarmee uitermate geschike
gevonden voor de trip.

In plaats van verder tekst te schrijven laat ik plaats
over aan de foto’s. Ik weet dat er binnen de club
nog belangstelling is voor deze trip. Indien er
mensen zijn die deze geweldige ervaring willen

opdoen, neem dan even contact met mij op, dan

HARINGRIT

Gisteren was ik even bij Toon Rooders in
Scheveningen (probleempje laptop) en toen
vertelde hij me dat hij al afspraken met de haring-
man had gemaakt over de haringrit voor komend
jaar. Als datum had hij zondag 23 juni geprike,
een week nadat de vlaggetjesdag.

Geen idee of dat nog in de agenda voor komend

jaar past, maar zo niet, dan moeten we een andere
dag prikken in overleg met Toon.

We vertrekken dan als gebruikelijk bij het regio
café t Vierkantje in Berkel Rodenrijs en daar ver-

breng ik iedereen in contact met elkaar. Vanaf 7
personen gaat er een Nederlandstalige reisbegelei-
ding mee. Wij vormden 1 groep en konden een
datum uitkiezen. Er kan ook ingeschreven worden
op bestaande reisdata’s en dan reis je met andere
motorrijders. De ervaringen en de gezelligheid zal
gelijk zijn, je hebt immers allen dezelfde hobby...
motorrijden! En wat mij betreft kan ik een dosis
ervaring bijschrijven op mijn motor CV. Wat een
unicke ervaring en wat een genot om met een

Royal Enfield bullet 500cc de Himalaya te door-

kruizen. Ik gun het iedereen.

Groetjes, Ton van de Coevering

trekken we stipt om 12 uur voor een korte rit
die dan eindigt in de Jacob Vermijstraat 11
waar de haring wacht.

’t Vierkantje (dat zal ik ze tegen die tjd vragen)
is altijd bereid voor die gelegenheid wat eerder

open te gaan, dus verzamelen kan vanaf 11 uur.
Kortom: het gaat goed met Toon!
Met vriendelijke groet,

namens ledenadministratie YCCNL
Ton Trommelen
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YAMAHA EXCLUSIEF DEALERS

Yamaha heeft ruim 30 dealers verspreidt over ons land. Dit zijn motorzaken die meestal

meerdere merken vertegenwoordigen. Tegenwoordig zie je ook dat er steeds meer zaken

zijn die zich specialiseren in maar 1 merk. De Exclusief dealers.

Er zijn op dit moment 7 zogenaamde Yamaha Exclusief dealers in Nederland.

DiT zjN:

Van Meel Motoren in Made. www.vanmeelmotoren.nl

Gebben Motoren in Rogat. www.gebbenmotoren.nl

Termaat Motoren in Nijmegen. www.termaatmotoren.nl
TopMoto in Apeldoorn. www.top-moto.nl

Motor Centrum West in Naaldwijk. www.motorcentrumwest.nl

Martin’s Motorservice in Lelystad. www.martinsmotorservice.nl

Roadrunner Motoren in Velp. www.roadrunnermotoren.nl

REGIO BIJEENKOMSTEN

Regio 1/2 Groningen, Friesland en Drenthe
Falcons Iedere 2e zondag van de maand.
Helaas geen regio bijeenkomsten.
Regio 3  Wolves Overijssel, Gelderiand, Flevoland

Wolves ledere le zondag van de maand. Voor actuele rangstijden zie agenda.

Café de Tol 't Normaalste café van de A (vroeger stamkroeg van Normaal )

Keijenborgseweg 1, 7021KP Zelhem.
(Als er een toerrit op de agenda staat, vertrekt deze om 11:00 uur.)

Regio 4 Utrecht, Noord-Holland

Rats Iedere 4e zondag van de maand. Reg fé 13:00 uur
Manege Bleijenberg ‘s Gravenlandseweg 3, 1381 HH Weesp
Regioc 5 Zeeland, Zuid-Holland
Hogs Iedere 3e zondag van de maand. Regiocafé 12:00 uur
straat 3, 2651 CD Berkel en Rodenrijs
Regio 6 Noord-Brabant, Limburg

Snakes ledere 2e zondag van de maand. Regiocafé 12:00 uur
Eetcafé Mozes Hovel 45, 5051NR Goirle
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YAMAHA CUSTOM CLUB NETHERLANDS

Organisatiestructuur

Bestuur
Voorzitter: Hans van den Bosch,
yeenl.voorzitter@gmail.com
Willy Sprey,

yeenl.vice@gmail.com

Vice voorzitter:

Secretaris: Han van Grinsven,
ycenl.secretaris@gmail.com
Penningmeester: Ronny Aafjes,

ycenl.penningmeester@gmail.com
Ledenadministratie: Ton Trommelen

Toegevoegd aan het bestuur

Manfred de Bos: yeenl.falcons@gmail.com
Hans Hendriks: ycenl.hogs@gmail.com

Regiovertegenwoordigers
Groningen/Friesland/Drenthe (regio 1/2)

Overijssel/Gelderland/Flevoland (regio 3)
Noord Holland/Utrecht (regio 4)
Zuid Holland/Zeeland (regio 5)

Brabant/Limburg (regio 6)

Colofon

Het YCCNL Magazine wordt 4x per jaar uitgegeven.

Redactie
Email
Internet
Vormgeving
Adverteren

Wendy da Silva
yeenl.redactie@gmail.com
www.yccnl.nl

Redactie Magazine Wendy da Silva
yeenl.redactie@gmail.com

Site master Jaap Aafjes
yeenl.sitemaster@gmail.com

Facebook beheerder Jaap Aafjes
yeenl.moderator@gmail.com

Internationale contacten Hans van den Bosch

international@ycenl.nl

Commissies
¢ Nationale Rally

yeenl.events@gmail.com

Road Falcons Manfred de Bos

e-mail: ycenl.falcons@gmail.com

Road Wolves Vacant

e-mail: ycenl.wolves@gmail.com

Road Rats Jeroen van Dam

e-mail: ycenl.rats@gmail.com

Westcoast Hogs Hans Hendriks en team
e-mail: ycenl.hogs@gmail.com

Southern Snakes Vacant

e-mail: ycenl.snakes@gmail.com

De Studio Breda, www.destudiobreda.nl
In ons magazine kan ook worden geadverteerd. Voor meer informatie kun je

terecht bij ons Promoteam. ycenl.promoteam@gmail.com

Contributie
t.n.v. YCCNL te Utrecht.

per jaar op bank rekeningnummer IBAN NL51RABO0156606704

Gewone leden: € 35,-. Begunstiger: € 25,-

Het vereningsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd. De contributie zal
halverwege de maand december worden geind. Het lidmaatschap opzeggen dient 4 weken voor het einde van het jaar te geschieden.
Dic kan via een e-mail naar yccnl.leden@gmail.com met vermelding van het lidmaatschapsnummer. Voor nieuwe leden, wiens
contributie is bijgeschreven na 1 oktober, geldt de contributie voor het daaropvolgende kalenderjaar.
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Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte motoren
Grote collectie motorkleding en accessoires

Reparatie en onderhoud van alle merken motoren
Tevens verkoop van brom en snorscooters en brommers

Smederijstraat 2 (via navigatie: Gildestraat) « 2671 BV Naaldwijk

Tel.: 0174 - 44 07 71 « €E-mail: info@motorcentrumwest.nl

WWW.MOTORCENTRUMUWEST.NL




